
  
 

 

 

VERSLAG 

 

‘Wij zullen doorgaan !’ klonk het luide thema ditmaal, 
en dat geldt ook voor VKRL. Want Vlaanderen is 
bijlange nog niet waar het zou moeten zijn, en dus 
moeten (en zullen) we (mee) doorgaan… 
 
VKRL tekende al voor de tweede maal present op 
deze intussen al 75ste – en dus feestelijke – editie van 
één van Vlaanderens jaarlijkse hoogtepunten in 
volkssamenhorigheid, andermaal in een tot de nok 
gevulde Antwerpse Lotto Arena. 
 
De VVB Hageland zorgde opnieuw voor een vlot 
openbaar (bus)vervoer, waarvoor uiteraard onze 
dank. 
 
De organisatoren brachten rijkelijk hulde aan de 
geschiedenis van deze traditie, maar met de blik 
resoluut op de toekomst gericht. En het publiek groeit 

weer aan, niet in het minst met jonge mensen die 
niet langer te beroerd zijn om zich complexloos 
te uiten als Vlaming. 

 
Maar de toekomst van Vlaanderen ziet er jammer genoeg minder rooskleurig uit. 
Elke poging om een deugdelijk beleid te voeren, verzandt steevast in het Belgisch 
immobilisme. Meer nog: tegen alle democratische regels in, wordt een beleid 
gevoerd dat regelrecht ingaat tegen wat de overgrote meerderheid van de Vlamingen 
wil. Zolang diepgaande hervormingen uitblijven, betaalt Vlaanderen de rekening. Hier 
wordt met onze welvaart en ons welzijn gespeeld. Vlaanderen mag zijn toekomst niet 
langer laten hypothekeren. Wij zullen doorgaan! Tot we ons lot in eigen handen 
hebben… 

 
Bart. 


