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VKRL tekende alweer met zijn harde kern present op deze intussen reeds 17de editie van het 
enige echte hoogtepunt – samen met het Zangfeest misschien – uit de hedendaagse 
(activiteiten)kalender van trefmomenten van de Vlaamse Bewegers allerhande. 

Maar de boodschap is intussen reeds decennia dezelfde: de vele staatshervormingen geven 
Vlaanderen niet het zelfbestuur dat het nodig heeft, en vooral recht op heeft. En de miljarden-
transfers worden nog steeds niet afgebouwd, integendeel. De communautaire stilte versterkt 
België en verzwakt Vlaanderen. 

Andermaal werd de namiddag – in afwachting van de terugkeer naar de bus – opgevuld door 
de IJzerfolk, enkele robuuste groepen in de wereld van de onvervalste Vlaamse volksmuziek. 
Alleen de zon liet het in de loop van de dag wat afweten. 

Op nu naar belangrijke lokale en volgend jaar nationale verkiezingen ! 

 

 

Bart 


